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De mama van Yolanda is overleden. Het ene moment ademde ze nog. Vlak daarna niet meer. 
Ze was er nog wel, maar toch ook weer niet. Waar kan haar mama nu zijn? ‘Als je me zoekt, 
lieve schat, dan zul je me vinden,’ had mama haar nog gezegd. Dus besluit Yolanda op zoek 

te gaan. Op zoek naar haar mama. Haar mama die dood is. Tijdens haar zoektocht krijgt ze 
hulp van alle lieve mensen om zich heen. 

'Overal en ergens' maakt je meteen nieuwsgierig wanneer je het boek ziet. 'Wat is er aan de 

hand?' De kaft geeft de sfeer die het hele boek ademt al meteen weer. Een verdrietig meisje 
staart voor zich uit. Waar is haar mama? 

Het verhaal is prachtig en ontroerend. Pimm van Hest heeft mooi en inspirerend beschreven 
hoe je troost kunt vinden na een droevige gebeurtenis. De illustraties van Sassafras De Bruyn 
spreken enorm aan. Iedereen die dit boek ziet liggen wil er even in kijken.  

Een prachtig verhaal om te gebruiken bij rouwverwerking van kinderen (ook de wat oudere 
kinderen hebben steun aan dit verhaal).  

 


